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							Helaas kunnen wij  geen nieuwe dieren meer aannemen
We zijn alleen nog beschikbaar voor onze oud-opvangertjes

						

				

				
				
					
			

		

				

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
			Welkom op de website van de Stichting Katten & Konijnenopvang True Colors
		

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
							Wij zijn een kleinschalige opvang. Helaas niet meer beschikbaar voor nieuwe dieren, maar nog wel voor alle oud-opvangertjes, waarvan de baasjes om welke reden dan ook niet meer voor hen kunnen zorgen. Dat is een belofte in onze adoptie-overeenkomst, die we graag waar willen blijven maken. Want alle oud-opvangertjes hebben nog steeds een plekje in ons hart.
Maar we hopen nog wel op een nieuwe toekomst. Lees hieronder ons verhaal.
						

				

				
				
							Hoe het ooit begon
Eind 2008 sloot het Boskoopse asiel na 30 jaar haar deuren. Ik was daar vrijwilliger en ving de laatste katten in ons huis op tot ik voor hen ook een nieuw thuis had gevonden.
Ik had in het werk voor hulpbehoevende dieren inmiddels mijn passie gevonden en zag dat opvang nog steeds nodig was. Daarom begon ik in 2009 met de voorbereidingen van een werkgroep onder de Dierenbescherming en zo startte ik in januari 2010 met een aantal vrijwilligers de Werkgroep Dierenhulp Boskoop.
In de loop der jaren veranderde er veel in de wereld van de dierenhulpverlening en wij evolueerden mee. Zo werden wij op 22 maart 2012 met inmiddels zo’n 20 vrijwilligers een zelfstandige Stichting Dierenhulp Boskoop en op 22 maart 2018 Stichting Katten & Konijnenopvang True Colors.
Onze focus was komen te liggen op die dieren waar op dat moment nog onvoldoende opvang voor was, namelijk verwilderde, schuwe of oude of zieke katten en konijnen. Door het vertrouwen terug te winnen van de bange zwervertjes hielpen we hen hun ware kleuren weer te laten zien. Zoals we ook de ware kleuren van de onbegrepen en zo zwaar ondergewaardeerde konijnen wilden laten zien. Weg uit kleine hokjes en allemaal op naar een mooi, fijn, goed verzorgd en onbezorgd leven!
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							Het besluit om te stoppen
Niet alleen de wereld van de dierenhulpverlening verandert, ik deed en doe dat ook. Ik ben uiteraard ouder geworden en langzaamaan begon de verantwoordelijkheid voor de stichting steeds zwaarder op m’n schouders te voelen. Ook ging het afscheid nemen van de opgevangen dieren me steeds moeilijker af en de confrontatie met al het dierenleed trok ik ook steeds slechter.
						

				

					

		

				
			
								
				
							Uiteindelijk heb ik met veel pijn in mijn hart moeten constateren, dat ik dit vrijwilligerswerk gewoon niet meer kan. Zowel fysiek, als emotioneel. Maar het verscheurde wel mijn hart, want dat wil niets liever dan alle dieren helpen. Zeker omdat het helaas nog steeds nodig is.
Voor mij stond wel als een paal boven water, dat ik mijn belofte aan alle oud-opvangertjes, dat ze altijd nog bij me terecht kunnen, waar wilde blijven maken. En ja, gezien mijn leeftijd kàn ik dan niet anders dan nu echt te stoppen met het opvangen van nieuwe dieren. Na heel lang wikken en wegen hielp deze rationele gedachte me uiteindelijk om de knoop door te hakken en het emotioneel zo zware besluit te nemen.
Het besluit begint nu wel steeds meer te landen. Het is moeilijk, maar ook goed zo. We hebben de afgelopen jaren veel dieren kunnen helpen. Veel bangerikjes zien opbloeien en konijntjes gelukkig zien worden met ruimte en een maatje. 
Ik ben voornemens al hun foto’s en verhalen in een mooi boek vast te leggen, als een mooie herinnering aan alle dieren, die me zo lief zijn geweest.
						

				

				
				
							De huidige stand van zaken
We zijn al een tijdje aan het afbouwen. We hebben al geen konijnen meer in de opvang en nog maar één lieve kat. En dat is ons suikerkatje Loekie.
Loekie kan helaas niet met andere katten, dus kan ook niet bij ons in huis komen wonen. Hij verblijft daarom nog in z’n eentje in de opvang en krijgt nog dagelijks bezoek van ons inmiddels kleinere clubje trouwe vrijwilligers, die hem verzorgen, met hem spelen en kroelen. Want dat doet hij allemaal nog heel graag!
In maart dit jaar komt er een nieuw medicijn voor diabeteskatten op de markt, dat maar 1 keer per dag gegeven hoeft te worden. Dan zou Loekie niet meer elke 12 uur een injectie insuline hoeven te krijgen. We hopen, dat dit medicijn bij hem zal aanslaan en zijn adoptiekansen daarmee vergroot worden. Want het doel blijft, dat ook hij uiteindelijk een echt nieuw eigen thuis kan gaan krijgen. Dat is hem zo gegund!!!
						

				

				
				
			Beestje zoekt baasje!
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							Klik hier voor meer informatie over Loekie
						

				

					

		

							

		
				
							

							
					
			
								
				
							Is er nog een toekomst?
Tja, wie zal het zeggen … Vooralsnog blijven we dus een niet meer heel actieve stichting met enkel nog de zorgen voor Loekie en de nazorg aan en de beschikbaarheid voor onze oud-opvangertjes.
Ook voor tijdelijke opvang tijdens bijvoorbeeld vakantieperiodes van hun baasjes zijn onze oud-opvangertjes van harte welkom bij ons. Zowel de konijnen als de katten. We hebben nog steeds ons kattenverblijf met buitenren en 2 ruime buitenverblijven voor konijnen met uitloop in ons boomgaardje.

Het is een fijne gedachte, dat ik een aantal van hen zo weer eens terug zou kunnen zien.
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							Maar … we zijn nog wel in contact met iemand uit Alphen aan den Rijn, die de opvang voor katten wel voort zou willen zetten. Als kattengedragstherapeute ligt haar passie voornamelijk bij katten met zogeheten gedragsproblemen, dus ook katten waar de naam True Colors erg op van toepassing is. Maar ze staat ook zeker open voor de bangerikjes en de oudjes.
Aan deskundigheid en liefde voor katten ontbreekt het haar totaal niet. Maar een goede en betaalbare locatie is helaas nog wel een moeilijk verhaal.
We blijven haar volgen en waar mogelijk steunen, want hoe mooi zou het zijn als True Colors toch nog een vervolg kan krijgen …!!!! Zodra er nieuws is op dit gebied, zullen we het hier zeker laten weten! En heb je ideeën om hierbij te helpen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
Liefs, Petra
						

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
					
			
						
						Contact opnemen
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							Stichting True Colors 
Katten- en Konijnenopvang 
Waddinxveen
06 – 2720 7779
info@stichtingtruecolors.nl
www.stichtingtruecolors.nl

						

				

					

		

				
			
								
				
							Bankrekening: 
NL39 TRIO 0254 7005 78
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							Openingstijden: 
Op afspraak
						

				

				
				
							Contact:
Per e-mail of whatsapp
						

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
							Donaties aan onze stichting zijn van de belasting aftrekbaar.
						

				

					

		

				
			
								
				
							Nieuwtjes over ons vind je op onze Facebookpagina.
						

				

					

		

				
			
								
				
					
			
							
						
		

				

				

					

		

							

		
				
				
													

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
					
			

		

				

				

					

		

							

		
							

		
		
	


		

	



 
		
 

		
			
				
					

						Stichting True Colors Waddinxveen | Copyright ©2018 | 06 27 20 77 79 | info@stichtingtruecolors.nl
					



		
		






















	
	
	

	




